
   

maart 2021 Kerk in uitvoering
Wanneer is een kerk af? Dat kan kennelijk eeuwen 
duren…
Deze keer weer eens een oud plaatje uit mijn verza-
meling. Tongeren, van oorsprong een Romeinse ves-
ting, is al heel oud. Al in de 9e eeuw, in de tijd van bis-
schop Servatius, stond hier een Karolingische kerk. 
Nu is deze Onze-Lieve-Vrouw-Geboortebasiliek de 
beeldbepalende hoofdkerk, net als onze Lange Jan 
vanuit de wijde omtrek te zien. De toren steekt hoog 
uit, maar je krijgt de indruk dat deze – zoals vele an-

dere – ooit hoger bedoeld was. In 1240 werd met de bouw begonnen. Toen waren er 
nog geen protestanten, laat staan Hervormden, Remonstranten of Vrijzinnigen. Pas ruim 
driehonderd jaar later, in 1541, vond men het welletjes geweest. Wim Wattel   

Van de nieuwe kerkenraad
Inmiddels zijn we als kerkenraad al aardig gewend aan onze nieuwe opdracht en raken 
we als team op elkaar ingespeeld. We zijn heel blij dat zoveel  vrijwilligers voortdurend 
klaar staan om ons te helpen. Zo komt het Bouwteam met allerlei leuke initiatieven 
voor alle leden van onze Koorkerkgemeenschap. Doet u ook mee? Gelukkig gaat er 
veel goed, waaronder de Vierpas, die u iedere maand op de hoogte houdt van wat er 
allemaal gebeurt in onze gemeenschap. 
Wat niet goed gaat zijn de beelduitzendingen van onze kerkdiensten. Dit tot grote frus-
tratie van onze werkgroep Beeld & Geluid, die meer dan zijn uiterste best doet om een 
ongestoorde uitzending te verzorgen. Als u dit leest, is dat hopelijk gelukt.
Nu we voorlopig de diensten in de kerk niet mogen bijwonen, kunt u ook niets in de 
collectezakken stoppen. U kunt wel uw bijdrage overmaken. U vindt de rekeningnum-
mers in de Orde van Dienst, die op onze website staat. Mogen wij daar uw aandacht 
voor vragen?
Verder hebben we ons in de kerkenraad onder meer gebogen over de adviezen van de 
Visitatiecommissie. Deze adviezen zijn u toegestuurd voor de gemeenteavond van 8 
december jl., maar mocht u ze niet gekregen hebben, dan kunt u een mail sturen naar 
scriba@koorkerk.nl
Wij concentreren ons in eerste instantie op advies nr. 6: Zorg voor veiligheid en vertrou-
wen. Dat heeft onze hoogste prioriteit. 
Verder hebben wij in overleg met de VVHM, RGMZ en het Bouwteam voorbereidingen 
getroffen voor het gevolg geven aan advies nr. 3: Neem een besluit over de nieuwe 
structuur van de Koorkerkgemeenschap. We gaan met een kleine groep verschillende 
organisatie-opties inventariseren en de voor- en nadelen daarvan in kaart brengen. 
Deze groep bestaat uit Gerlof van Hoek, Tjeerd Kuiper, Hugo Schorer, onze scriba en 
Joep de Valk. We hopen voor de zomer klaar te zijn. 
Nu vraagt u zich misschien af: waarom nu al weer die organisatiestructuur? Daar kun-
nen we toch veel beter mee wachten. Dat kan jammer genoeg niet, want we zijn al 
sinds 2019 binnen de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) in gesprek met de 
twee andere wijkgemeenten van de PGM, de Nieuwe Kerkgemeente en de Ontmoeting, 
over de organisatiestructuur. De twee andere wijkgemeenten willen die vereenvoudi-
gen. Sinds juli vorig jaar ligt dat gesprek stil vanwege de problemen in onze Koorkerk-
gemeenschap en het visitatieproces. Nu wordt dat overleg weer opgepakt. Vandaar 
dat we een begin hebben gemaakt met de voorbereiding van een discussie over onze 
toekomstige organisatiestructuur.

Hugo, Luuk, Marica, Ria en Simone

Hugo Schorer   
hbschorer@planet.nl 
tel. 06-53 35 62 60 
Voorzitter
Organisatiestruc-
tuur Koorkerkge-
meenschap 
Communicatie (Vierpas/nieuws-
brieven/website/facebook)

Luuk   
scriba@koorkerk.nl 
Scriba
Financiën, 
waaronder collectes 
(in overleg met 
VVHM en PGM)
Ledenadministratie

Marica van de Kraats 
mvdkraats3@gmail.com
tel. 06-30 16 21 36  
Pastoraat 
Bezoekgroep/
Nieuwe leden Koor-
kerkgemeenschap  
Verzoeningsproces

Ria Lievense
Tel. 06-44 67 07 08  
rialankhaar34@gmail.com 
Diaconaat 
Leden van de Koor-
kerkgemeenschap 
zonder internet 

Simone Ludikhuijze  
tel. 06-21 34 11 22 
simlud@live.nl
Organisatie kerkdiensten, 
waaronder
preekrooster/
kosters/koffie/
leesdienst/bloemen/
Woord en Tafel/
cantorij
Taakgroep Spagaat/Kringen/
Lezingen

OLV-Geboortekerk Tongeren, Belgisch Limburg



Ik ga op verkenning in dat verhaal.  Ik meen 
een onderstroom op het spoor te komen, 
dankzij een joodse Rabbi. En ik kwam dezer 
dagen een paar hulpbronnen tegen, van 
verschillende aard. Een prachtig gedicht 
van Rilke en indrukwekkende ervaringen 
en gedachten van Victor Frankl (psychiater). 
De mens kan het niet laten naar betekenis 
te zoeken, zegt hij, meer nog dan naar lust 
of macht. En hij ontwaart in ons paradox-
ale (krank-zinnige?) bestaan inderdaad zin. 
Misschien komt ook dominee Gremdaat 
even langs. Ik wil u niet bij voorbaat weg-
jagen - maar Paul Haenen, zijn alter ego,  

heeft ooit iets heel wezenlijks gezegd. En 
uiteindelijk rijst er een zacht licht op uit het 
verhaal van Mozes’ dood.  Wim van Goch

Zondag 21 maart 2021, 
ds. André Meiresonne 
Thema: ‘Worden als een kind’ (Veertigda-
gentijd)
‘Ik laat je niet los,’ verzekert God de mens. 
Kunnen we dat, ondanks alle tegenstel-
lingen, als mensen ook tegen elkaar 
zeggen: ‘Ik houd je vast!’ En hoe kunnen 
we dan, in een wereld vol oplopende 
spanning, ‘worden als een kind’, zoals Je-
zus Christus ons voorhoudt? En wat is dat 
eigenlijk: kinder-
lijk vertrouwen, hoe 
leef je dat? Wat kun-
nen we leren van de 
Heilige Dwaas? En 
wie was de grootste 
dwaas? 

André Meiresonne, 
dominee voor de Ongelovigen
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Bij de diensten

Zondag 7 maart 2021, ds. Marianne 
Zandbergen

Thema:
Het kan verkeren, dankzij muggen en beren...

Tegen onze verwachting in – ‘alles gaat 
voorbij’ zegt men, maar niet wanneer – zit-
ten we nog steeds met het Coronavirus.
Er is een strenge lockdown. We moeten 
leren leven met de maatregelen en de 
onzekerheid.
De vraag is: Hoe blijven we rustig en 
….kunnen we iets doen?
We kunnen veel doen, te beginnen met de 
wereld bekijken met andere ogen.
Deze ochtend gaan we terug naar Adam en 
Eva, en vervolgens zien we wat we kunnen 
leren van  muggen en beren.
De teksten worden ondersteund met
 videofilmpjes uit de Coronatijd.
Marianne Zandbergen

Zondag 14 maart 2021, 
pastor Wim van Goch
Op deze zondag mag ik bij u in de viering 
voorgaan. Dat doet me plezier. Ik ga putten 
uit de oude verhalen van doortocht door 
een woestijn. De term ‘het beloofde land’ 
valt. Is dat de hemel op aarde? Daar wil-
len we graag naar toe. Maar het lijkt niet te 
lukken. Onderweg  zijn er mensen die ver-
smachten.  Woedend slaat ene Mozes op de 
rots. Twee keer! Wanneer gaan de deuren en 
de weg naar het beloofde,  virusvrije land, 
nu eindelijk open? En wordt onze dorst ge-
lest? Dan krijgt het verhaal een gemeen kar-
telrandje. Het lijkt of Mozes gestraft wordt, 
vanwege zijn twijfels en frustratie. Hem 
wordt gezegd dat hij het beloofde land niet 
zal ingaan. En wij dan? 

Kerkdiensten 

7 maart 2021
Ds. Marianne Zandbergen

14 maart 2021
Pastor Wim van Goch

21 maart 2021
Ds. André Meiresonne

28 maart 2021
Ds. Marga Haas

1 april 2021
(Witte Donderdag)
Ds. Tom Rijken

4 april 2021 
(Pasen)
Ds. Wim Jansen

11 april 2021
Ds. Erik Jan Tillema

18 april 2021
Ds. Wim Jansen

25 april 2021
Ds. Kim Magnee

Chagall, ‘Mozes en de rots’
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In Memoriam

Mart van Duijvenvoorde
Mart is op 19 december 2020 overleden.
Geboren op 18 mei 1926 in Oudewater komt hij op tienjarige leeftijd met het hele gezin in 
West-Souburg wonen.
Zijn journalistieke loopbaan begint bij de PZC in Middelburg en wordt vervolgd bij het 
Dagblad van het Oosten in Almelo. Fien is ondertussen zijn metgezel en ze gaan in Almelo 
wonen.
Mart komt later te werken bij het Algemeen Nederlands Persbureau op de afdeling Radio-
nieuwsdienst in Hilversum.
Tot zijn pensioen wonen ze in Hilversum, waar ook hun 2 kinderen geboren worden. Ze 
komen daarna terug naar Zeeland en vinden een huis in Nisse; vandaaruit nog 5 jaar in Vlis-
singen om zo in Hof ter Veste in Middelburg terecht te komen.
Fien en Mart zijn vanaf de tijd dat ze in Nisse woonden naar de Koorkerk gekomen en voel-
(d)en zich daar erg thuis. Mart genoot van het mooie orgelspel tijdens de kerkdienst en het 
kopje koffie met een praatje na de dienst.
De laatste jaren waren zwaar voor Fien en Mart toen 2 jaar geleden de diagnose alzheimer 
werd gesteld.
We hebben op 28 december tijdens een mooie herdenkingsdienst, waarin Marga Haas is 
voor gegaan, van Mart afscheid genomen.      Marja Oostdijk

Hans ter Welle
Op 21 januari overleed Hans ter Welle, na een periode van ups 
en downs, na een ziekte die zich ruim twee jaar geleden manifes-
teerde en die hij samen met zijn vrouw Loek moedig het hoofd 
bleef bieden. Zij zijn al jarenlang lid van onze Koorkerkgemeensc-
hap. Hans was in zijn werkzame leven docent en directielid aan de 
Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. Daarnaast en daar-
na heeft hij zich ingezet voor allerlei maatschappelijke en culturele 
nevenwerkzaamheden, meedenkend en richting gevend, maar 
vooral gewoon meewerkend, met de handen uit de mouwen. Al-
tijd aanwezig, liever niet voor het voetlicht.
Een doener, betrokken, onvoorwaardelijk respectvol; geen man van veel woorden, wel van 
een intensieve belangstelling voor en een heldere kijk op zijn omgeving en alles waar hij 
zich verantwoordelijkheid voor wist. Doen wat gedaan moet worden, staan voor wat je van 
belang vindt.
Geen man voor geloofstaal, wel met gevoel voor diepe spiritualiteit. In een waardige afscheids-
dienst is zijn leven getekend door zijn vrouw en kinderen, door zijn familie, vrienden en colle-
ga’s. Zo hebben we hem bij elkaar in herinnering gebracht, zo leeft in ieder van ons een stukje 
van hem voort. Zo hebben we bij zijn uitvaart – letterlijk – om hem heen gestaan en blijven we 
om Loek heen staan. 
In die dienst nam voorganger Bert van Klaveren tenslotte het boek ter hand dat er van ge-
tuigt dat liefde boven alles gaat. En dochter Mirjam stond stil bij de laatste bladzijde van een 
boek waarop het woord “einde” is doorgekruist, met daaronder: “Kijk eens hoe ver we zijn 
gekomen”   Wim Wattel



Vervolg In Memoriam

Annie Evertse-Kos
Op 16 februari is Annie Evertse van ons heen gegaan. Door corona is haar afscheid in fami-
liekring gehouden maar via een link konden velen het volgen.  Gerrit Klein leidde de bij-
eenkomst waarbij hij ook zijn kwaliteit als predikant inzette. Het was een warme bijeen-
komst waar de dochters mede namens Jaap en de kleinkinderen Annie neerzetten in al haar 
kwaliteiten. 
Annie is op 13 juni 1931 geboren in Huizen. Zij groeide op in de nabijheid van haar latere 
echtgenoot Jaap Evertse. Zo zaten zij beiden op dezelfde school. Het kwam pas tot een ver-
kering toen zij 19 was en Jaap na de HBS in Delft was gaan studeren. De studie moest eerst 
voltooid worden en daarna moest Jaap nog in militaire dienst. Toch trouwden zij in die tijd 
en trokken in bij Annie’s ouders waar ook de oudste dochter Wilma werd geboren. Na mili-
taire dienst kreeg Jaap een baan bij de Vitrite in Middelburg en betrokken zij een huis aan 
de Veerseweg.
Annie was een zelfstandige, vrolijke en sprankelende vrouw met veel belangstelling voor de 
medemens en met vele interesses en bekwaamheden. Zo zong zij in de Oratoriumverenig-
ing, waarbij de uitvoering van de Johannes Passie in de Notre Dame in Parijs haar persoon-
lijke hoogtepunt was. Toen opende zich de hemel volgens haar. Zij heeft mij vaak uitgelegd 
waarom zij de Johannes zo superieur achtte aan de Mattheus, omdat volgens haar de Jo-
hannes optimistisch eindigt. 
Vanaf het begin waren Jaap en Annie kerkelijk zeer actief in vele functies eerst in de Nieuwe 
kerk, daarna na hun verhuizing naar Veere in de kerk aldaar en hierna in de Koorkerk. 
De verhuizing naar Veere zorgde ook nog voor een opmerkelijk initiatief. Jaap was al een 
bevlogen voetballer, maar Annie zette in Veere het vrouwenvoetbal op de kaart als trainster.
Annie en Jaap waren in Zeeland gelukkig met hun twee dochters, het strandhuisje in Oost-
kapelle en daarna de uitbreidende familiekring met 4 kleinkinderen en inmiddels 4 achter-
kleinkinderen. Zij werden allemaal in hun warme familiekring opgenomen. 
Tot hoge leeftijd bezochten Jaap en Annie de Koorkerk tot het helaas niet meer ging. Het 
fietsen werd eerst de tandem en na de rollator kwam de rolstoel. Annie bleef echter gees-
telijk van alles goed op de hoogte. In dat opzicht vulden zij en Jaap elkaar goed aan. Annie 
wist alles nog, maar haar gezichtsvermogen gaf haar veel beperkingen en Jaap kan fysiek 
nog heel veel. 
Wij wensen Jaap en kinderen en kleinkinderen alle sterkte met het verlies van hun geliefde 
Annie.   Bob Viveen
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Geïnteresseerden in de Vierpas
Dat we niet meer in de Koorkerk kunnen komen en elkaar kunnen ontmoeten vinden we 
niet fijn. Maar we willen wel graag op de hoogte blijven van het reilen en zeilen.
Daarvoor is de Vierpas, met als dat nodig en nuttig is, de nieuwsbrief tussendoor.
De Vierpas lag altijd bij de deur in de kerk, maar ja... als je daar niet meer komt mis je die.
U kunt zich abonneren, als u dat nog niet heeft gedaan, via de website van de Koorkerk 
om de Vierpas via e-mail te ontvangen.
Maar als u toch liever een papieren exemplaar leest bestaat de mogelijkheid om deze 
thuis in de brievenbus te krijgen.

Bent u geïnteresseerd in de papieren Vierpas?
Stuur een berichtje, met duidelijk uw naam en adres naar:
rialankhaar34@gmail.com
of 
Ria Lievense, Noordsingel 34, 4333 AA Middelburg

Dan krijgt u de Vierpas iedere maand, totdat de situatie rond de kerkgang weer normaal 
is, in de bus.

Namens de kerkenraad 
Ria Lievense



Uit het Bouwteam

Wat zet jij op het programma voor 2021-2022?
Voor 2020-2021 stonden er prachtige kringen en dingen gepland, die helaas tot nu toe 
niet of nauwelijks doorgang hebben kunnen vinden. We hopen dat wat in het vat zit niet 
zal verzuren! In de komende tijd zal worden nagegaan of het programma (of delen daar-
van) naar het seizoen 2021-2022 kan (kunnen) worden doorgeschoven. Het coronavirus 
zal misschien ook dan nog vragen om enige inventiviteit. Op voorhand lijkt het goed te 
zoeken naar geschikte (ruime) locaties of eventuele alternatieven voor het geval we elkaar 
niet fysiek kunnen ontmoeten. 
Daarnaast willen we je een vraag voorleggen: Is er belangstelling voor huiskamerbijeen-
komsten (4-6 personen) om bijvoorbeeld onderling een boek te bespreken? Een paar sug-
gesties onzerzijds: ‘Kierkegaard in gewone taal’ van Gert Jan Blanken of over ‘Fratelli Tutti’, 
de encycliek van paus Franciscus over broederlijkheid en sociale vriendschap of ‘Climate, 
a new story’ van Charles Elsenstein. Laat van je horen (mailtje naar bouwteam@koorkerk.
nl of bel José Baars 06-51070297). Voel je vrij ook thema’s of boeken aan te dragen als je 
voor zo’n huiskamerkring voelt.

Wandelen
Het mag en daarom doen we het: twee aan twee wandelen. Tot nu toe hebben zich twaalf 
mensen aangemeld die graag een ommetje lopen met een ander uit de Koorkerk. Zij ma-
ken onderling afspraken via Whatsapp, waarin een groep is aangemaakt ‘Wandelen Koor-
kerk’. Het systeem is simpel. Wie zin heeft om te wandelen meldt dat in de groepsapp en 
wie op de uitnodiging wil ingaan reageert. Als er een ‘setje’ is spreken de twee wandelaars 
onderling plaats, tijd en route af. Ben je niet erg goed ter been of rolstoelafhankelijk, dan 
kun je je ook opgeven. Een aantal van deze twaalf heeft aangegeven heel goed te zijn in 
rolstoelduwen en/of het lopen van een klein rondje. Het gaat niet primair om de afstand 
of het neerzetten van wandelprestaties; dat je elkaar veilig buiten ontmoet kan al van 
grote betekenis zijn. Wil ook jij meedoen (al is het maar af en toe), meld je aan met naam 
en mobiel telefoonnummer (bel José of mail bouwteam@koorkerk.nl )
En als we buiten weer met meer mensen wat mogen, organiseren we als bouwteam be-
slist een voorjaars- of zomerwandeling voor de Koorkerkgemeenschap om dat te vieren.

Kerkdienst met koffie na
In het voorjaar van 2020 is na een voorzichtige start uiteindelijk door zo’n dertig mensen 
van de Koorkerkgemeenschap deelgenomen aan digitale ontmoetingen na afloop van 
de kerkdienst. In groepjes van zes tot acht personen spraken we elkaar na de kerkdienst, 
net zoals aan de koffietafel in de kerk. Over alledaagse dingen en over de inhoud van de 
dienst. In juli zijn de meeste groepen gestopt. Nu de beperkingen in onze bewegingsvrij-
heid weer groter zijn geworden en de diensten online worden aangeboden, is er wellicht 
weer meer behoefte aan digitale ontmoetingen. Moeilijk is het niet, zoomen, en lukt het 
niet direct, dan helpen we (telefonisch).
Wie mee wil doen heeft een laptop, tablet of mobiele telefoon nodig (met toegang tot 
internet, microfoon/speaker en camera). Nadat je hebt laten weten dat je mee wilt doen, 
ontvang je op zaterdag een emailbericht. Daarin zijn opgenomen: de link naar de zondag-
se kerkdienst, de liturgie (als bijlage) en een link naar een zoombijeenkomst. Je bezoekt 
eerst de dienst (thuis via www.kerkdienstgemist.nl ) na afloop van de dienst klik je in het 
mailbericht op de link voor de zoombijeenkomst. Je ziet en spreekt dan via de computer 
andere mensen uit de Koorkerkgemeenschap. Een zoomsessie duurt maximaal 45 minu-
ten.
Belangstelling om mee te doen? Meld je aan via bouwteam@koorkerk.nl (graag met naam 
en telefoonnummer). Het is handig om ook te laten weten of je al eerder aan een zoom-
sessie hebt meegedaan. Als je daar nog niet ervaren in bent, zullen we je een document 
sturen met een wat meer uitgebreide uitleg. 

Namens het bouwteam,
José Baars
0118-567747 / 06-51070297
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Werkgroep Beeld en Geluid

Met z’n vieren doen ze het. Een klein groepje enthousiaste Koorkerkers. Ze vormen samen de 
werkgroep ‘Beeld en Geluid’: Joke, Johan, Joop en Gert. Momenteel zijn ze druk doende met 
KerkTV. Logisch, in deze Coronatijd, waarin de kerkbank is vervangen door de zitbank thuis. 

Net voor de Kerst vond de eerste uitzending plaats. Met wisselende resultaten: de kijkers 
werden regelmatig lastig gevallen door storingen. Heel vervelend, en er werd veel van hun 
geduld gevraagd. Inmiddels zijn we als Koorkerk aangesloten bij een andere aanbieder. De 
eerste ervaring met Kerkdienstgemist  - samen met ds. Alain Verheij -  is hoopvol!

Beurtelings hebben de werkgroepleden ’zon-
dagdienst’. In een vrijwel geheel lege kerk. Het 
geeft een koud gevoel. Niemand om te groeten, 
niemand die een knikje van herkenning geeft.  
De predikant staat achter de lezenaar. Onwen-
nig kijkt hij naar de camera, ver bij hem van-
daan. Bewonderenswaardig, hoe hij toch vol 
enthousiasme en bezieling de lege kerk toe-
spreekt. Voor de organist geldt hetzelfde. De 
wetenschap dat er thuis geluisterd wordt naar 
zijn spel geeft hem inspiratie. Alle hulde voor 
hen! 

En vanaf de achterste bank, verscholen achter een aantal beeldschermen, wordt KerkTV be-
diend. Juist vanuit die plek zie je hoe leeg de kerk is. 
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Een korte blik naar rechts, nauwelijks zichtbaar: daar hangt de camera. Het voelt alsof de 
hele Koorkerkgemeenschap in dat kleine kastje zit, met z’n allen, en door de lens de lege 
kerk inkijkt...   

Of ze nog dromen hebben? Toekomstmuziek? 
Jazeker! Allereerst willen ze storingsvrije uitzendingen. Natuurlijk, dáár ligt de prioriteit. 
En daarna? 
Plannen genoeg! Een grote wens is een tweede camera. Daarmee verloopt de overgang naar 
een andere view vloeiender. Zonder ‘bevroren’ beeld. 
En ze willen graag de TV-beelden verlevendigen. Met liedteksten, en bijbellezingen. Nu 
staan die nog in de liturgie. 
Een andere wens is om ook in de kerk zelf - Corona zal toch wel een keer voorbij zijn? - een 
projectiemogelijkheid te hebben. Steeds vaker willen predikanten hun woorden versterken 
met afbeeldingen. Bij uitvaartdiensten is dat al het ‘nieuwe normaal’ geworden. 
En, dat wordt zeker niet vergeten, ook het geluid in de kerk zèlf verdient aandacht.
Of al die dromen eens werkelijkheid zullen worden?
‘Dat is niet aan ons’, zegt de Werkgroep, ‘wij maken wel voorstellen, maar de beslissing ligt bij 
u, als gemeentelid. Waarbij Kerkenraad en VVHM-bestuur de uiteindelijke besluiten nemen’.
Maar dat weerhoudt de Werkgroep er niet van om plannen te maken. Zoals Loa Tse zegt: ‘If 
you fail to plan, you plan to fail’. 

Tot slot: ook in deze Vierpas nog even op een rijtje hoe u de diensten via onze nieuwe aan-
bieder Kerkdienstgemist kunt volgen:
Stap 1: ga naar de site www.kerkdienstgemist.nl .  
Stap 2: vul in bij Zoek kerk: Koorkerk. Klik vervolgens op het groene rondje.   
Stap 3: klik op de foto van de Koorkerk. U kunt nu kiezen om eerdere uitzendingen te be-
kijken, of om de live-uitzending te volgen.  

Gert Kooiman
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Inleveren kopij voor 
de Vierpas

Iedereen die betrokken is bij 
de Koorkerkgemeenschap 
kan informatieve, inspi-
rerende en verbindende 
artikelen aanleveren voor 
De Vierpas. 

De Vierpas van de maand 
april 2021 verschijnt op 28 
maart 2021. 

Kopij dient uiterlijk 19 
maart 2021 per mail te 
worden aangeleverd bij de 
redacteur, Adrie le Clercq. 

Zijn mailadres is:  
adeleclercq@zeelandnet.nl 

Eventueel bij het artikel 
te plaatsen fotomateriaal 
graag in een aparte mail of 
bijlage. 

Adrie le Clercq, 
redacteur Vierpas

Pastoraat

In deze tijd, nu geen vaste predikant aan de Koorkerk verbonden is, moeten de normale 
werkzaamheden gewoon doorgang vinden. Zo ook het pastoraat.
De taakgroep Pastoraat gaat op de enthousiaste persoonlijke wijze door met het bezoeken 
van gemeenteleden. Wilt u ook bezoek ontvangen dan kunt u bellen met de coördinatoren 
Marja Oostdijk tel. 06-48640747 of Els Koole tel. 0118-629476.
Bij overlijden en begrafenis kan een beroep gedaan worden op ds. Marga Haas en ds. Dinie 
Eerland. Voor stervensbegeleiding en crisisopvang is Ds. Joep de Valk beschikbaar. In die 
gevallen graag weer contact opnemen met genoemde coördinatoren.
Daarnaast hebben we Pastor Wim van Goch, emailadres vangoch@zeelandnet.nl , en Rev. 
Dirk van Leeuwen, emailadres dlw@skhl.nl , bereid gevonden om zich ook beschikbaar te 
stellen. Mocht u graag eens een persoonlijk gesprek met één van beiden hebben, dan zijn 
zij via hun emailadres rechtstreeks te bereiken.

Namens de kerkenraad, 
Marica van de Kraats 

Verhuizing kerkkantoor PG Middelburg

Nieuw adres:  Nieuwe Kerkgang 7, 4331 BE Middelburg
Ingang tegenover de Nieuwe Kerk
Brievenbus bij de hoofdingang bij Talent

Actie Kerkbalans en Actie Jaarbijdrage Koorkerk
Met het thema: “Geef vandaag voor de kerk van morgen” is in de vorige Vierpas uw aandacht 
gevraagd voor de jaarlijkse bijdrage om het werk binnen de Koorkerk te ondersteunen.
Middels de Actie Kerkbalans onder de leden van de Koorkerkgemeenschap die zijn inge-
schreven bij de PKN, zijn tot half februari circa 70 toezeggingen ontvangen voor een bedrag 
van € 30.690,=. In 2020 bedroeg het aantal bijdragewrs half februari ca. 85 met een totaal 
bedrag aan toezeggingen van € 39.073,=!! Een fors verschil!!
Indien u uw toezegging nog niet heeft ingeleverd, vragen wij u dit alsnog te doen.
We hebben uw inzet en bijdrage hard nodig. Dit verzoek is noodzakelijk, want de inkomsten 
uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze Koorkerkgemeenschap. Net als voor 
een huishouden is een gezonde situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. De 
eerste resultaten van de dit jaar gestarte Jaarbijdrage Koorkerk onder de overige leden van 
de Koorkerkgemeenschap zijn bemoedigend. Tot nu toe zijn er voor een bedrag van ca. 
€ 5.000,= toezeggingen/giften ontvangen.

Penningmeester Koorkerkgemeenschap
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Taakgroep Diaconaat

Collectes maart
Voor de digitale diaconale collectes in maart volgen we de voorstellen uit de 40-dagen-
campagne van Kerk in Actie verder. Binnen het thema “Ik ben er voor jou” zijn de “werken 
der barmhartigheid” uit
Mattheüs 25: vers 35 en 36 weer de inspiratiebron voor de geselecteerde diaconale 
doelen.

1. Op 7 maart gaat het over “de vreemdeling onderdak bieden” in Libanon.
Miljoenen Syriërs zijn op de vlucht geslagen voor het aanhoudende geweld in eigen 
land en werden gastvrij opgevangen in buurland Libanon. In dit kleine land is inmiddels 
één op de vier inwoners vluchteling. Door de eigen interne spanningen tussen etnische 
groepen en ook nog eens de recente explosie in Beiroet staan de verhoudingen in Liba-
non al onder hoogspanning. De grote toestroom aan vluchtelingen zet de samenleving 
nog verder onder druk. Huur- en voedselprijzen zijn gestegen en de werkloosheid is 
verdubbeld. Kerk in Actie helpt via de kerken zowel de vluchtelingen als de eigen arme 
bevolking met projecten voor huisvesting, voedselvoorziening en ondersteuning bij de 
forse sociale en psychische problemen. En met Internationale Vrouwendag op 8 maart 
in gedachten mag niet onvermeld blijven dat de meerderheid van de vluchtelingen uit 
vrouwen met jonge kinderen bestaat. Uw bijdrage kunt u overmaken op NL 89 ABNA 
0457 457 457 Kerk in Actie Utrecht o.v.v. 40-dagenproject Libanon/collecte 7.3 Koorkerk 
M’burg.

2. 14 maart komt “de naakten kleden” aan bod met het binnenlandse diaconaatsproject 
voor ondersteuning van diaconieën in arme regio’s. 
In Oost-Groningen en Limburg is armoede een groeiend probleem, dat vaak van gene-
ratie op generatie wordt doorgegeven. Er is weinig werk en er zijn nauwelijks voorzie-
ningen om kansarme jongeren op te vangen. De kerken zijn er klein en hebben niet veel 
financiële middelen. Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak 
en ondersteunt ze waar nodig financieel.
Dat doet ze onder meer met de ondersteuning van kledingbanken en inzamelingsacties 
waardoor kwetsbare gezinnen niet letterlijk in de kou hoeven te staan en kinderen niet 
in te kleine kleding naar school hoeven te gaan. Hetzelfde rekeningnummer als ad 1 
o.v.v.  Binnenlands diaconaat/collecte 14.3 Koorkerk M’burg. 
Zie ook de informatie over de eigen kledinginzameling verderop in deze bijdrage.

3. Op 21 maart staat het “de hongerigen eten geven” centraal waar het Delta Indonesië 
project van de classis Delta op gericht is. I.v.m. dit thema is de collecte bestemd voor het 
deelproject dat boeren/boerinnen en landarbeiders op Java, die nauwelijks rond kunnen 
komen, een perspectief op een beter inkomen wil bieden. Kerk in Actie steunt de diaco-
nale organisatie van de Javaanse kerken 
Trukajaya, die veel kennis over duurzame landbouw heeft opgebouwd. Deze coöperatie 
werkt aan minder gebruik van chemicaliën door inzet van biogasinstallaties, het ver-
mijden van tussenhandelaren waardoor een hogere prijs voor producten behaald kan 
worden, inzet van extra koeien en demonstraties van betere landbouwmethoden en 
-materialen, etc.
NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie Utrecht o.v.v. 40-dagenproject landbouw op 
Java/collecte 21.3. Koorkerk M’burg.

4. 28 maart gaat het over het in 1207 aan de zes in Matteüs 25 genoemde werken der 
barmhartigheid toegevoegde zevende werk “de doden begraven”. Kerk in Actie onder-
steunt hierbij het Paas Challenge-project waarin jongeren de betekenis van het paas-
verhaal leren ontdekken. Met uitzondering van de bekende Kerstnachtspelen kent de 
Koorkerk geen jongerenactiviteiten. Daarom dragen we het educatieve en recreatieve 
aanbod voor jongeren in AZC’s van Vluchtelingenwerk Nederland voor als collectedoel.  
Voor jongeren in deze centra kan het verblijf zowel saai als stressvol zijn door het vele 
verhuizen. 
Opgroeien in een AZC is verre van makkelijk en kan uitzichtloos lijken.
Met hulp van o.a.  de St. Vrolijkheid biedt Vluchtelingenwerk jongeren ontspanning aan. 
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En waar mogelijk kunnen ze tijdens een weekje vakantie een keer onbezorgd plezier 
beleven. Zo wordt enig perspectief in hun moeilijke bestaan geboden. Nieuw perspectief 
bieden kun je de essentie van het paasverhaal noemen.
NL 60 INGB 0000 123 488 Vluchtelingenwerk Nederland o.v.v. projecten voor jongeren/
collecte 28.3
Koorkerk M’burg.

En verder
* Bij de collecte voor 14 maart kwam het belang van Kledingbanken al aan de orde. Zoals 
in de vorige Vierpas al aangekondigd, houden de Nieuwe Kerk en Koorkerk samen weer 
twee inzamelingen voor de Voedsel- en de Kledingbank Walcheren. Op de zaterdagen 13 
en 20 maart kunt u van 12 tot 14 uur uw producten inleveren in ‘t Hofje onder de Toren 
(ingang plein achter Hema). De Voedselbank vraagt in het bijzonder om nasi- en bami-
kruiden, rijst, pasta, ontbijtkoek, jam en hagelslag. Maar andere producten, goed verpakt 
en van voldoende houdbaarheid, zoals soep, paté e.d. zijn ook van harte welkom. De 
Kledingbank vraagt goede en schone kleding, schoenen, tassen, kledingaccessoires.
Graag zoveel mogelijk in aparte zakken voor schoenen en kleding aanleveren.
* In februari kondigden we de jaarlijkse diaconale voorjaarsactie aan. Eind deze maand 
zullen de acceptgiro enveloppen daarvoor verspreid worden. Het 2-jarige Delta Indone-
sië project is deze keer het doel. En na uw steun voor duurzame landbouw op 21 maart 
wordt nu uw bijdrage gevraagd voor de opvang door de organisatie Dreamhouse van de 
vele straatkinderen in Yogyakarta.  Meer informatie treft u aan in de begeleidende brief.
* De noodzaak van diaconale aandacht voor kwetsbare vluchtelingen kwam hiervoor al 
aan de orde. Dat geldt in het bijzonder voor ongedocumenteerden. De Raad van Kerken 
in Nederland nodigt uit tot deelname op 6 maart aan een online conferentie daarover 
met als titel “Houd moed, sta op, God roept u”. Opgave kan per email rvk@raadvanker-
ken.nl 

Tot slot: 17 maart en diaconie
Diaconaat kun je omschrijven als de evangelische opdracht tot maatschappelijk verant-
woordelijkheid nemen voor de vormgeving van de samenleving, dichtbij en veraf, en 
daarbij vooral ook aandacht te hebben voor de kwetsbare naasten.
Uitgerekend in deze 40-dagentijd waarin de “werken der barmhartigheid” uit Mattheüs 
25 ons zo concreet voorgehouden worden, is er op 17 maart de verkiezing van onze 
volksvertegenwoordiging.
Een stem uitbrengen is niet alleen het gebruik maken van een essentieel burgerrecht, 
maar indirect ook van de diaconale verantwoordelijkheid voor onze samenleving.

Namens de Taakgroep Diaconaat,
Jan Janse
tel. 0118-851332 / 06-17334769. Email: janjansezeeland@gmail.com 
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Remonstrantse geluiden RGMZ  
Zoals eerder aangekondigd kiezen we, door de Corona gedwongen, ditmaal voor een be-
knopte bijzondere ‘combi’- algemene ledenvergadering (alv). Voorbereiding, peilen en de-
len van meningen enz. via stukkenwisseling per post (en/of e-mail) met (afrondende) be-
sluitvorming per Zoom-sessie. In dit experiment beperken we ons tot wat allereerst nodig 
is: aanvulling/vervanging van ons a.i. bestuur met één of meer door de alv te kiezen nieuwe 
bestuursleden. Gezien de bijzondere omstandigheden kan wellicht worden volstaan met 
een kleiner bestuur en een kortere zittingstermijn, na aanpassing ter alv van ons reglement 
op die punten. Van harte vragen we (potentiële) leden en vrienden zich kandidaat te stellen. 
En daarmee de RGMZ én onze Koorkerk-gemeenschap (KKG) te versterken. Voor vragen of 
suggesties: welkom bij ondergetekende.  
Bij die alv wordt ook verantwoording afgelegd voor het gevoerde (financiële) beleid van ons 
a.i. bestuur, mede aan de hand van het verslag van onze kascommissie (Riks Lobbezoo en 
Hester van Rees).

Wij wensen onze zieken, zoals Gerda van Leeuwen, van harte beterschap toe. En verheugen 
ons op het recent bemoedigend gestadig herstel van Daan Sauer.

Tot slot een actuele aanrader voor samen leven en werken: 
‘ Speltherapie voor verward Nederland; omgaan met na-
tionaliteit en diversiteit’, essay van André Droogers, emeri-
tus-hoogleraar culturele antropologie, AUP, 2018. Over de 
vraag hoe vindingrijk gestructureerde speelse dialoog/den-
ktank van mensen met contrasterende visie behulpzaam kan 
zijn in onze omgang met nieuwe diversiteit en de zoektocht 
naar een breed gedeelde (..) identiteit. Daarbij gelden zeven 
spelregels. En drie basiswaarden: Medemenselijkheid tussen 
betekenisgevers; Verdraagzaamheid door empathie; Verant-
woordelijkheid in organische verbondenheid met elkaar en 
de aarde. Glashelder. En voor mij vertrouwd overkomend, 
uitnodigend en passend in een ragfijne ruim-zinnige dia-
loog-traditie, waartoe – onder meer - ook Arminius opriep 
in zijn Universitaire Diesrede van 1606 (zie: Simon Vuijck, de 

Arminiaanse Vredeskerk, Verloren, 2015). Uiteindelijk kunnen we ons zelf, juist mede door 
zo’n spiegeling aan elkaar, (beter) leren kennen. Dit in aanvulling op de bevinding van Ed-
ward Wilson, emeritus prof. evolutionaire biologie, in ‘Het raadsel van het menselijk bestaan’: 
“we zijn (..) geen verantwoording schuldig aan enige macht buiten onze eigen. Enkel wijs-
heid gebaseerd op zelfkennis, niet vroomheid, zal ons redden.’’ 
Mogen wij ons inzetten samen speels uitbundig te bloeien, deo volente. 

Maarten ‘t Hooft
tel. 0118-436084 



C o l o f o n
Predikant:
Vacant
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad:
Scriba:   Luuk
scriba@koorkerk.nl
RGMZ, secr. Daan Sauer
tel.: 0118-474712
VVPM secr. Nienke Slump
tel.: 0118-644326
boogertslump@planet.nl
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 
uur is Els op zaterdagavond 
bereikbaar op 06-19036870
Verhuur kerkgebouw: 
Coördinator : Johan 
Klumpenaar 0118-635989 
johanklumpenaar@xs4all.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole t: 06-19036870
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk
tel.: 06-48640747
 jmo@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
NL52 INGB 0000 218595 
t.n.v VVHM wijkkas 
Koorkerkgemeenschap , 
Serooskerke W
VVHM:  NL81 INGB 0000 148233  
t.n.v VVHM 
RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste

Ik ben niet 
zo’n schrijver, 
daarom maak 
ik liever een soort 
beeldverhaal van mijn 
‘allemaal de liefste’. Dus 
hier een kleine verzameling van mijn 
lievelingen: Anton, waar ik al bijna 40 jaar mee 
samen ben en mijn lieve dochters. Wandelen in de buurt 
en wandelen in Engeland. De poes Pluk. We hebben 2 
poezen, maar Pluk is mijn lieveling, dat mag toch wel 
bij poezen? Zelf bloemen en groente kweken in de tuin, 
daar geniet ik enorm van. Beoefenen van yoga en me-
ditatie, waar ik rond mijn 20ste mee begonnen ben en 
waar ik al heel veel aan gehad heb. 

Het beluisteren van de muziek van Prince, vooral zijn 
liveoptredens die na zijn overlijden te zien zijn op 

Youtube. Het organiseren van creatieve ontspannings 
workshops in de zomer. Zomaar een greep uit mijn leven, 
verbonden in liefde. Graag geef ik de pen over aan 
Anita Kooiman-van der Houven.                  

Janny Bil-GoudzwaardJanny Bil-Goudzwaard


